
23 augustus 2025 bestaat Dock Diving Academy, zoals we 
die nu kennen, 5 jaar. Dit gaan we vieren! Maar Dock Diving 
was al iets langer in Nederland.

Arie Konings is de man die de sport vanuit Amerika heeft 
geïntroduceerd in Nederland. Arie is op en top een 
hondenman. Wij spraken met hem af, om het eens over het 
ontstaan van Dockdiven in Nederland te hebben. We 
hoefden niet veel te vragen, Arie vertelde volop! Nog steeds 
vol passie voor deze sport.
Zo heeft Arie altijd van honden gehouden en vanaf het 
moment dat Arie het ouderlijk huis verliet, wilde Arie een 
eigen hond. Arie wilde graag iets anders, iets wat nog niet 
zo bekend was. Zo stond hij stond op de wachtlijst voor een 
Golden Retriever pup, maar deze heeft hij uiteindelijk niet 
genomen, omdat hij toch niet tevreden was met die 
keuze. Na enig speurwerk ging hij op zoek naar 
een Entlebucher Sennenhond. Een heel ander ras, die zijn 
oorsprong in Zwitserland heeft. Na veel zoekwerk 



kwam Arie in contact met een Zwitserse fokker. Hij reisde af 
naar Zwitserland om een goede hond uit te zoeken. Dit werd 
Mitch. (what’s in a name?)

Toen Arie de pup in Nederland had en deze gewend was 
aan zijn nieuwe omgeving, ging hij met Mitch naar een 
training bij een hondenschool in de buurt, 
maar daar zag Arie vooral hoe hij het zelf niet wilde. Er werd 
niet naar de hond gekeken en dat deed Arie wel. De hond 
moest het leuk vinden, maar er werd enkel gekeken naar 
wat “de mens” verwachte van de hond. Dit paste niet bij 
Arie. Arie ging op zoek naar een andere trainer en zo kwam 
Arie uit bij Rinus Biemans. De manier van trainen beviel Arie 
veel beter. Het ging zo ontzettend goed dat Mitch alle 
certificaten gehoorzaamheid heeft behaald. Het honden 
trainen lag Arie heel goed. 
Hierom werd Arie gevraagd om instructeur te worden op de 
hondenschool van Biemans. Daar is hij dan ook een paar 
jaar aangesteld geweest als trainer.
Mitch luisterde heel goed, maar was daarnaast ook nog 
eens erg mooi! Zo werd Arie gevraagd om shows te gaan 
lopen met Mitch. Dit deed hij en warempel behaalde Mitch in 
Nederland en daarbuiten zijn titels. 

Arie wilde voor zichzelf een hondenschool beginnen. Dat is 
niet zo 1-2-3 geregeld. Zo kon hij wel een stuk grond huren, 
maar moest er wel een vergunning komen. De grond was 
bestemd voor landbouwactiviteit. Honden trainen is dat niet, 
dus regelde Arie schapen bij de overbuurman. Onder het 
mom we gaan schapen drijven. Toen mocht het wel, want 
schapen houden is een landbouwactiviteit. En zo ontstond 
zijn eigen hondenschool. Van 2 avonden per week, ging het 
naar meerdere avonden en de zaterdag overdag 



en daarnaast zijn gewone baan en zijn gezin… Dat werd 
wat veel. Na ongeveer een jaar klopte een paar mensen 
aan die die bij een hondenschool in de buurt wedstrijden 
liepen onder de vlag van de FHN waar Arie bij aangesloten 
was en werd er besloten dat deze mensen wedstrijden 
gingen lopen voor zijn hondenschool.  Inmiddels waren  na 
het volgen van een opleiding  bij O&O Marga en Michel zo’n 
beetje de rechterhand van Arie en het ging hem toen zo 
voor de wind dat hij door Martin Gaus werd benaderd om 
als franchise onder zijn naam de hondenschool te draaien 
maar dat wilde hij niet.

Arie kon zich gaan focussen op leuke dingen om te doen 
met zijn honden. Arie heeft op een hoog niveau dog frisbee 
gedaan. Eerst met Mitch waarmee hij als eerste het 
Nederlands Kampioenschap behaalde en daarna 
met Nova Scotia duckTolling retriever Tristan. Zo haalde hij 
een keer een mooi bedrag op voor het goede doel, het 
Sophia Kinderziekenhuis en is daarna met 
zijn Dogfrisbeeteam naar het Sophia Kinderziekenhuis 
gegaan om in de centrale hal een demonstratie te geven 
voor de kinderen die daarna met honden mochten knuffelen.

Met Michel kwam Dock Diving ter sprake. Ze benaderde het 
lokale zwembad aan het einde van het 
zomerseizoen om een afsluiting met honden en 
Dock Diving  te organiseren. In het dorp Genderen waren zij 
erg enthousiast geworden na het horen van de plannen. 
Alles kon, ze mochten spullen gebruiken, zolang alles aan 
het einde maar in de originele staat terug werd gegeven. 



Er werd een vriend/ videoman benaderd, die een sprong 
van de hond terug kon spoelen, zodat je de exacte afstand 
kon meten. 
Er werd uit een ander bad een duikplank gehaald en deze 

werd schuin in het bad tegen de kant gezet, zodat de 
honden weer veilig het bad uit konden lopen.
Het werd een succes! Het eerste jaar kwamen er zo’n 15 
deelnemers op af. Arie besloot het toch gewoon een NK te 



noemen. Er deden honden mee, die überhaupt nog nooit 
hadden gesprongen, maar hey…het NK Dock Diving was 
geboren!

Het jaar erop pakte ze nog grootser uit: Een heel weekend, 
meerdere inschrijvingen, een gezellige BBQ en 
een Glow in the dark! Wat was dit gaaf! Maar helaas ging 
het zwembad dicht en was de locatie weg…
Arie ging op zoek naar een eigen zwembad, maar wat zijn 
die duur! Hij kocht een tweedehands zwembad in Duitsland.

In 2013 werd Arie benaderd door Animal Event. Zij hadden 
“iets” gehoord. Arie ging daar naar toe met dat bad en 
huurde een vrachtwagen oplegger. Na 2 dagen bouwen kon 
er een mooie demonstratie gegeven 
worden. Maar Arie dacht al na over de toekomst. Dat moet 
beter kunnen en vooral ook praktischer. Er was 
veel mankracht nodig om alles op te bouwen. Het 
kostte ook allemaal veel geld, dus een sponsor was ook 
wenselijk…En er moest ook getraind kunnen worden. Dat 
kon nergens. 
Een plaatselijke carrosseriebouwer Jack Oosterwijk ging 
meedenken over een veilige en praktische constructie van 
een verrijdbaar dock. Zo dat Arie geen oplegger meer 
hoefde te huren. Het moest met een bestelbus verrijdbaar 
zijn en alles moest meekunnen. Het derde seizoen van 
Animal Event was dit gerealiseerd.

Ook Dog pop (Vogelkelder Avonturia) benaderde Arie, of hij 
demo’s dock Diving wilde komen geven. Hij hoefde alleen 
maar te komen. Het bad was er al. Al snel bleek dat de 
honden zo goed sprongen, dat het bad al snel te klein was. 



Het jaar erna is hij toch maar met zijn eigen bad en dock 
naar Den Haag afgereisd.



De training locatie werd de locatie van zijn eigen 
hondenschool. Dochter Elynn zette de eerste schep in de 
grond van een eigen bad. 

Het bad werd ingegraven en had een laag Dock voor de 
beginnende honden en een wat hoger Dock aan de andere 
kant, voor de al wat ervaren honden.  
Het was een succes! En de vraag naar lessen/trainingen 
werd steeds groter, de sport werd steeds bekender! Omdat 
er erg veel tijd in ging zitten besloot Arie de hondenschool te 
verhuren. Onder voorwaarde dat hij het bad kon blijven 
gebruiken voor Dock Diving. Helaas door diverse 
omstandigheden moest deze locatie sluiten. 
Hierop besloot Arie om alleen nog verder te gaan met het 
mobiele dock.
Toen dochter Elynn ging paardrijden, kwam Arie in contact 
met manege Selevia Hoeve in  Werkendam en zo werd daar 
een super locatie geboren voor de wedstrijden en 
workshops. Een mooie plek, met een horeca gelegenheid. 
En de trailer kon daar op een prima plek gestald worden.
Arie deed alles in zijn eentje. Dat brak hem uiteindelijk op. 
Zijn gezondheid liet het niet meer toe en Arie dacht na over 
de toekomst van zijn zo geliefde sport Dockdiving… 

Het zou jammer zijn wanneer dit geen vervolg zou krijgen.
Arie werkte destijds wel al samen met Sander van 
Butselaar, die samen met Jeroen Brands Dock Diving 
Academy op had gericht en twee maal per jaar een 
trainingsweek organiseerde in Oberammergau. Een vast 



groepje mensen wat vaker meehielp zou een perfect team 
kunnen vormen om het hele spul over te nemen… 

Sander, Patrick en Sicco wilden deze sprong graag 
nemen…
En zo geschiedde…


